
 

 

Rit 2, de Biesbosch 

 

Op 15 april 2018 nam Gerrit ons mee naar Noord Brabant en stukje Biesbosch.  Als startplaats was 

gekozen voor  Zaltbommel, Waalkade no 6 ,Restaurant   ‘De Verdraagzaamheid’  We kwamen daar 

om even voor tienen aan en het weer zag er inmiddels prima uit. Droog, helder en niet te koud.  

Na de koffie bleken met 10 motoren een behoorlijke opkomst te hebben waar we blij mee waren. 

Temeer daar we ons nieuwste lid, Gerard Schokker konden verwelkomen.  Dus iedereen had er 

kennelijk zin an.  En dat bleek terecht want  zeker 70% van de route bestond uit dijken. Om te 

beginnen de Waalbandijk, vervolgens Waaldijk, Meidijk, Vleugeldijk, Maasdijk, Hoge Maasdijk en 

Zuidbroeksedijk.  

Daarna een hele ruk langs het water van het 

Nationaal Park de Biesbosch waar we neerstreken in 

Café-restaurant Vissershang, een gezellig bruin café 

aan de rand van Nationaal Park De Biesbosch in 

Hank, met uitzicht op de  jachthaven.  Schattige 

bediening en uitstekende lunch , klasse. 

Na de lunch nog een 50-tal kilometers rondgereden 

in de wonderschone Biesbosch waarna Fred,Arie, 

Peter en ik ineens de groep kwijt waren doordat we 

een verkeerde afslag hadden genomen. 

Op het eindpunt hoorde Gerrit pas dat ze ons kwijt 

waren geraakt.  Maar wij hadden op dat moment al besloten ons weegs te gaan, het was en bleef 

een mooie rit. 

 

Bert 


